Larie en Ape(n)school

Onder het motto ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ nodigen de
juffen en meesters van deze school de kinderen en ouders uit in de arena. Les- en speeltijd
lopen door elkaar, er wordt geleerd door te spelen.

Neem plaats in ons amfitheater en voel je vrij om de lessen mee te volgen of te spelen op de
klimmuur, glijbanen of in de speeltunnel.

Niks geleerd? Kind-terug-garantie!



